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Vrijwilligers in de bajes van onschatbare waarde

Een gevangenisstraf is een ingrijpend gebeuren in een mensenleven.

Er kunnen heel ernstige dingen zijn gebeurd die tot de insluiting hebben geleid. En ook het
ingesloten zijn zelf is ingrijpend. In de gevangenis ben je helemaal aan jezelf alleen
overgeleverd om te overleven. Je wordt er geconfronteerd met het verleden, de
detentiesituatie komt op je af en je bent onzeker over je toekomst.

In die ingrijpende levenssituatie zijn Rooms-Katholieke pastores en predikanten aanwezig om
met de mensen te delen wat in hen omgaat en om met hen naar aanknopingspunten te zoeken
om er doorheen te kijken. Daarbij kan het geloof een belangrijke rol spelen.

In het pastoraat werken ook vrijwilligers mee in kerkdiensten, gespreksgroepen en 0ok in
individuele bezoeken. Die vrijwilligers zijn van onschatbare waarde, voor de gedetineerden en
voor de predikanten en pastores. Die mensen van buiten laten namelijk zien en ervaren dat er
mensen zijn die de gedetineerden niet afschrijven. Integendeel, dat ze met gedetineerden in
verbinding willen blijven ook tijdens de detentie. Vrijwilligers dragen zo bij tot het geloof in
het leven ondanks alles.

Een ander punt van groot belang is dat ze helpen gemeenschap te stichten achter de
gevangenismuren.

In de bajes is een sterke macho-cultuur. leder is op zichzelf aangewezen. De mensen hebben
elkaar niet zelf uitgekozen. De kerkgemeenschap met de mensen van buiten wil een veilige en
op elkaar betrokken gemeenschap zijn, midden in de jungle van de bajes

Vrijwilligers zijn zo nu eens gesprekspartner, dan weer alleen maar een luisterend oor, nu
eens troostend, dan weer bemoedigend. In ieder geval zijn in de ontmoeting in de bajes
mensen van binnen en mensen van buiten over en weer medemensen voor elkaar.
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